
 

Middeleeuwse Magie             straattheater 
 

◊ Mobiel rondlopend entertainment   

◊ Tussen het publiek en vóór het publiek 

◊ Speelt 3 x 30 minuten (binnen 3,5 uur) 

◊ Grenzeloos, interactief en vermakelijk !   
◊ Folklore, maar dan flink doorgeslagen  

◊ Ook op (thema-)feesten te boeken 
 

 

 

 

Deze artiest kent totaal geen gêne. Over-
enthousiast zorgt deze man uit de Middeleeuwen 
voor eten, muziek, een ontvangst, hekserij, 
zwarte magie en veel sfeer. Echt ‘Bourgondisch’ ! 
Barbaars en onbeholpen, maar ook zachtaardig 
en toegankelijk. Hij mengt zich onder de gasten 
(voor je het weet zit je op zijn schoot) en verrast 
hen vervolgens met pure hekserij … én hij laat bij 
vertrek een onuitwisbare indruk achter. Niet door 
zijn muzikale talent, door zijn kleding of door zijn 
dansje op tafel, maar vooral door de 
kennismaking met echte ‘Middeleeuwse Magie’.  
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