
 

De Kok                                                   straattheater 
 

◊ Mobiele act met korte shows onderweg  

◊ Tussen het publiek en vóór het publiek 

◊ Speelt 3 x 30 minuten (binnen 3,5 uur) 

◊ Kolderieke act met veel improvisatie !  

◊ Kleinschalig, magisch en vol nonsens 

◊ Lachwekkend en voor alle leeftijden 
 

 

 

 

Scherpe messen, een snijblok, rare kookboeken, 
magische pannen en een dol dwaze kok zijn de 
ingrediënten van deze komische loopact. Op een 
muskusrat en een opgezette kip na, heeft deze 
man niets eetbaars bij zich.  Deze kok is prima in 
staat om zijn omstanders te vermaken met niets. 
Hij heeft een magische inslag en is vrijgezel, maf 
en lelijk tegelijk. Houd uw dochters binnen en 
geniet van alles dat ook maar iets (of niets) met 
koken te maken heeft. Pas op; soms stopt hij 
even om zijn absurde spoedcursus vol 
prikkelende keuken problemen met u te delen.   
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