De Gekke Lakei straattheater

Mobiele act met korte acts onderweg
Tussen het publiek en vo6r het publiek
Speelt 3 x 30 minuten (binnen 3,5 uur)
Sfeervol, magisch en in Koninklijke stijl
Wonderbaarlijk en uniek volksvermaak
Ook als gastheer/entree-act te boeken

Na jaren trouwe dienst aan het hof, is deze half-
Duitse-lakei zijn chique paleizen ontvlucht. Hoog
tijd voor meer bravoure, duistere zaakjes en de
harde werkelijkheid van de straat. Deze ophol
geslagen avonturier is in contact gekomen met
reizigers, heksen, rovers, magiérs, vrijmetselaars,
helderzienden en diverse handelaren. Dit alles
heeft geresulteerd in een zoektocht naar de
grenzen van de geest en het resultaat van gekke
experimenten. De straat is zijn thuis, de mensen
zijn uitdaging en de ultieme verrassing zijn doel.
Kortom; verrassend straattheater op de m2 !




